
240204 Hoop! Dongen - Christus in U 
oftewel 
Het verhaal van God en Mens in vogelvlucht 
 
Dia 01 
Intro:  
Het verhaal van God en de Mens in vogelvlucht eindigt met Christus in U en 
begint bij Gen 1:1: 
 
In den beginne schiep God de hemel en de aarde 
En dan vervolgt de Schrift met: Laat er zijn… en het was er. 
 
Gen 1:26 
God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; 
 
Verschil tussen ervoor en dit vers: maken en niet er zijn! 
En laten WIJ.  
Drie-eenheid, maar ook partnerschap in het project van God en Mens. 
 
Dia 02 
Project 
Mens van jou maken naar Gods beeld. Een mens maken die op God lijkt. 
Een proces wat God samen met de mens wil doen. Samen met Adam. 
En dat gebeurt allemaal in een tuin, wat we  beeldspraak van het Koninkrijk van God 
kunnen noemen. 
 
En zo gaat de mens Adam op weg met God en God met Adam. 
Helaas verpest de Mens dit door naar Satan te luisteren die zegt: 
Is het waar….? Twijfel aan Gods plan met jou. 
Gen 3: 2-5 
We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3‘behalve die 
van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten 
van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we 
sterven.’ 4‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5‘Integendeel, God weet 
dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God 
zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ 
 
En vielen Adam en Eva dood neer? 
Nee, maar vanuit Gods oogpunt is de mens dood. 
Religieus of theologisch zeggen we dan dood in de zonde. 
Maar laten we dat niet afzwakken: Ons sterfelijk leven, lichaam en dingen om ons 
heen zijn aan dood onderhevig. 
 
 
Dia 03 
Dan komt Jezus, de 2e Adam. 
Jezus, het Lam van God, de Redder… de Zoon van God. 
Maar diezelfde Jezus is ook De Mensenzoon, de tweede of laatste Adam. 
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Het perfecte beeld van God in een mens van vlees en bloed. 
"Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien - Joh, 12:45 
"Ik en de Vader zijn één" Joh. 10:30 
 
Dus Jezus - de tweede Adam - is een evenbeeld van God. 
Of nog wat scherper De mens Jezus is wat Adam had kunnen worden: een prachtig 
beeld van God. Zó is God, en Hij lijkt op God. 
 
Paulus schrijft in Romeinen 5:10, dat Adam de voorafbeelding is van Hem die komen 
zou. 
HSV: voorbeeld 
NBG: een beeld van wie komen zou. 
 
Grieks: Typos. Waar doet je dat aan denken? 
neem een autotype. Dat is gemaakt naar een eerste prototype. 
Of een type - typemachine, die zijn letter op het papier drukt 
 
Dus Adam is geschapen naar het beeld van Jezus, die er al was voor alle eeuwen en 
tijden - en hij mocht in het Koninkrijk - de tuin - naar dat beeld gaan groeien. 
 
Hij verpest het zoals we al gezegd hebben en dan komt Jezus midden in die 
puinhoop van dood en ellende. 
Hij stapt in ons stervend leven 
 
Als Jezus mens wordt neemt hij de zonde van de mensheid op zich. 
Hij wordt vlees 
En in zijn vleeswording omhult hij de mensheid die dood is. 
En dus gaat Jezus met ons door de dood en staan wij op in Het Leven een nieuw en 
ander leven op. 
Jezus overwint de dood met zijn dood. Hij keert de dood als het ware binnenste 
buiten, zodat zij die door de dood zijn opgeslokt als een Jona weer uitgespuugd 
worden oftewel opstaan! 
 
Dia 04 
1 Petr 1:3 3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 
barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven.  
 
De dood wordt als het ware de baarmoeder naar eeuwig leven, waarin Jezus de eerst-
opgestane is en Adam en Eva en allen die in dood gevangen waren meegenomen in 
Het Leven, het nieuwe leven, het eeuwige leven 

De opstanding is niet alleen de overwinning van Jezus, die God is, maar evenveel van 
Jezus, de Mensenzoon, de tweede Adam, waar jij en ik in opgesloten zijn. 
 
Onze doop is daarvan het getuigenis. Jij en ik met Christus begraven en opgestaan in 
een Nieuw Leven. 
Dus niet in een leven dat ik dacht te hebben wat eigenlijk dood is, maar Het Leven. 
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Het Leven in Eenheid met God. 
We staan op in een verheerlijkt lichaam - zoals Jezus - geen aards lichaam - daarom 
werd hij bij verschijningen niet herkend. 
 
Jezus maakt zich één met de mensheid en jij mag je één maken met Jezus. 
 
Dia 05 
Als wij nu één worden met Jezus gaat Jezus in ons groeien naar het beeld wat Hij 
voor ons is. 
Dat is ook Jezus gebed in Joh 17:21: 
Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons 
zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. 2 
 
Gods plan met jou leven is dat je groeit in je eenheid met Vader Zoon en Geest en 
met alle andere kinderen van God 

Paulus hamert daar ook steeds op: 
Aan de Galaten schrijft hij: 19Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, 
doorsta ik telkens weer barensweeën om u. 

Jezus die zichtbaar wordt door jou heen. 
 
Hoe doen we dat samen met God? 
Nu, wat kunnen jij en ik doen om zo snel mogelijk Hem gelijkvormig te kunnen 
worden? 
Het is niet iets wat we in één pakketje ergens kunnen ontvangen.  
Niet iets waarvan God zegt: Laat het zijn en het was er. 
Het is een proces - groeien IN Christus. 
Hoe groei ik?  
Als kind door iedere dag die bruine boterham te eten. 
 
Als kind van God… 
Te doen wat Hij ons opdraagt, als Hij vertrekt. 

Als Jezus vertrekt van zijn discipelen dan geeft Hij de laatste instructies voor dat zijn 
discipelen de wereld in zullen gaan. 
Het zijn die wonderlijke gesprekken aan tafel bij het Laatste Avondmaal. 
 
Dia 06 
Luister wat Jezus dan zegt: 
Johannes 15:9-17 
9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je 
blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden 
van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn 
vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.  
En wat zijn dan die geboden? 
 
Dia07 
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12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.  
13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn 
vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf 
weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de 
Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet Mij 
uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te 
dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam 
vraagt. 17Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief. 

Heb elkaar lief. 

Twee geboden - God liefhebben en elkaar liefhebben. 
 
maar… 
Zit iets moeilijks in die tekst over elkaar liefhebben… 
Heb je dat gezien? 
Zoals ik jullie heb liefgehad -> Liefde die geeft, liefde zijn zelfs zijn leven geeft. 
 
Dia 08 
Okay ik ga mn best doen. Ik ga mijn buurman, mijn naaste, vanaf nu liefhebben. 
Kan ik dat vanuit mijzelf…? 
Nou niet best want ik wil zulke liefde heel graag ontvangen, maar niet geven. 
 
Lukt mij dat? 
Nee, ik mag leren liefhebben in partnerschap met God 
Hoe ziet die partnerschap er uit? 

Luister naar het vervolggesprek 
Ik ga heen 
Waarnaar toe? 
En wij dan? 
Wachten, waarop? 
De belofte van de Vader. 
Wat is dat? 
Dat zie je wel… 

Ze gaan en in de bovenkamer gebeurt iets heel wonderlijks wat zij Joden direct 
begrepen. 
Wind en vuur. 
God is verhuisd! 
We dienen niet langer een God ver weg! Of een God via wetten! Of een God die in 
een tempel of gebouw woont.  
God woont in mij! 
God woont in jou! 
Door de heilige Geest. 
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En samen met de heilige Geest groeien we naar het beeld van Jezus Christus en wordt 
Jezus steeds meer woonachtig in mij en in jou. 
En in ons samen- daarom komen we samen: leren meer van God houden en leren 
mee van mensen te houden. 
 
Dia 09 
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’  
Joh 13:35 
 
Paulus schrijft aan de Kolossenzen 1:27 
27Aan hen, de heiligen, heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim is 
voor alle volken: Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister. 
 
Jezus in jou is de hoop op goddelijke luister! 
Wat is dat goddelijke luister? 
Gods heerlijkheid is zijn liefde, genade en barmhartigheid. 
Maar wat is dan zijn luister? 
Wat is de luister van Feyenoord? Haar successen: 16 x landskampioen, 13x de beker, 
twee Europese titels enz. 
Wat is goddelijke luister?  Gods succes in de schepping: De Mens die is als Jezus. 
 
Dat geheim… Paulus zegt als Satan dat geweten had… 
Nu lopen er miljoenen Jezussen op aarde rond, die de liefde van God in hun harten 
hebben en gevende liefde verspreiden in de naam van Jezus. 
 
Dia 10 
Ik sluit af met een zegen uit Fil. 1:6 
Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal 
voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. 

Amen 
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